
Als ik iets vergeet in gisteren kan ik dat ook in morgen vinden

De kerstbomen die op 7 januari
bibberend en kaal
aan de straat staan
wuiven het jaar vaarwel.
Met de naalden is ook de feestwaan
opgeveegd en weggegooid.

Reality check:
eigenlijk is niet december
maar januari de donkerste
maand van het jaar.
Alle kerstverlichting is immers
voor de laatste keer uitgezet.

Toen ik mijn spullen aan het
pakken was, bekroop me
het gevoel dat ik iets vergat.
Net nadat de deur van het jaar
in het slot was gevallen, realiseerde ik me:
mijn huissleutels liggen nog binnen.
Altijd bang dat ik per ongeluk
iets in het jaar achterlaat,
en nooit meer terug dat huis in kan
om het op te halen.
Zo kan ook de tijd iets bezitten.


